
Mag niet er zijn
Mag niet er zijn, er niet zijn.

Omdat ik niet goed ben,
Omdat ik gek ben.
Omdat ik niets waard ben
Omdat ik het fout heb gedaan.
Omdat ik niet mag leven.
Omdat ik dood moet.

Waarom moet ik dood?
Omdat ik dat beloofd heb
Om mijn broer te redden?
Mijn leven te ruilen voor het zijne.
Dood is naar God toe,
Dan geef ik mijn ziel aan God.
Dood is weg van hier.
Dood is het einde,
Dan is het volbracht..
Het leven is volbracht.

Hoe geef je je ziel aan God?
Door te sterven of door te leven?
Door vlucht in de dood of
Door overgave in het leven?
Ik wil weg van hier,
Weg van de dood.

Waarom zie ik alleen dood?
Waarom zie ik dode ogen?
Waarom kan ik geen levende ogen zien?
Waarom zoek ik niet het leven?
Ik wil dood.

Waarom wil ik dood?
Waarom wil ik weg?
Waarom niet ZIJN weg?
Ach niets heb ik te verliezen.
Ik heb hier niets om voor te leven.
Is dat zo??
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Je kinderen, jouw geliefde,
Maak er wat van.

Waarom houd ik mij vast aan ellende?
Waarom niet gewoon loslaten?
Anders kan ik niet verder.
Ik wil mij klem zetten.
Klem in het leven.
Door mij dood te maken
Blijf ik staande!!!
Is dat zo???
Ik wil dood.
Alles kan ik dood wensen
En inderdaad wordt het niets.

Zal ik nu eens loslaten
En alles levend wensen.
Dat het leven maar naar me toe
Mag komen.

Dood is niet de bedoeling van het leven,
Leven is de bedoeling.
Wie bepaald dat ik er niet mag zijn?
Ik doe dat zelf toch?
Das arrogantie voor God.
Ik wil mij niet verheffen,
Vergeef mij …..
Vergeef mijn opstand tegen het leven,
Tegen Uw ordening.
Vergeef mij..!!

Ik wou dat ik dood was,
En bij U opgenomen.
Maar tot dan zal ik er iets van maken.
Ik weet niet wat,…help mij?

ARISE MY LOVE!!

ARISE MY GLORY!!


