Met of zonder Jou

Ik ben net als al die andere zoekers,
zoekers die stenen gooien naar de Kaba.

leder gooit liever stenen naar iemand anders.

Al die stenen en rotsformaties in mij;
ik maar van mij weg gooien.
Alles wat ik zeg; stenen gooien!
Alles wat ik doe; stenen gooien!
mijn stenenkennis is niet genoeg.

Wie kent de binnenkant van mijn beeld?

Alleen lukt dit nooit; ik kan mijzelf niet slijpen,
ik gooi alleen wat stenenstof, heen en weer.
Te lang ben ik bezig geweest met stenen tellen,
de ene hoop of de andere,

tellen zonder Jou, mijn Vrienden, meester.

Wie kent het nut van dit stenen hoopje;
deze Hunnebed waarin Jij verblijft;

Jij die de wereld en haar ont-, bestaan kent.


https://www.jung-coach.com/met-zonder-jou/

Je wijst mij de weg van de doorlichte gaten.

de weg achter steen, constructie en bouwers.

Ga niet zonder Mij en de Mijnen!

Breng (offer) Mij jouw stenen!

Ach ik zelf ben, ik ben niets,
van gener waarde, zonder Jou;
Dit bouwwerk af te breken,

is al wat rest, om Jou, met Jou.

Aan een ieder vraag ik;
begooi mij met stenen,

raak mij, veel en vaak.

Aan mijn geliefden in deze wereld,
Vraag ik; tref mij dodelijk, in mijn hart.
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