Mijn geliefde verlangen

Linker arm omstriemt
daar ben je
In angst om te zijn

Linker bil verkrampt.

Jij bent het
Die ik rustloos zoek
S?nachts ben je er

Overdag verloren.

Kom bij me overdag
Omhels me teder
in mijn open armen,

Je bent mijn alles

Kom liefste, kom

Ik verlang je,

Je liefde is duidelijk,
Ik verlang je,

Als ademtocht,

Als hart,

Als liefde.

Zonder JOU koud,
Zonder JOU leeg,
Zonder JOU niets,
Kom liefste, kom
Ik verlang JE,

JI) meer IK,

Dan ik


https://www.jung-coach.com/mijn-geliefde/

