
Mijn heiland
Mijn heiland

Ach mijn heiland,
Wat hebt Gij toch geleden!
Ach mijn liefste,
Wat heb ik U aangedaan!
Ach mijn God,
Wat heb ik U verlaten!

Is er ooit een terug?
Naar U mijn liefste.
Is er ooit een weg,
Naar liefde op aarde?
Is er ooit een deur,
Naar liefde in mij?

Waar zijt Gij,
Die ik zo mis?
Waar is weggestopt
Het mooiste aller.
Kom terug,
ik verlaat u
nimmer meer!

Gij hebt mij niet verlaten,
maar ik heb U afgewezen.
Vergeef mij mij
mijn arrogantie.
ik ben niet waardig,
dat Gij tot mij kwam.

U heeft mij geroepen,
Maar ik heb verzaakt.
U heeft gegeven en
Ik heb genomen.
Keer om, keer om!!!
ik verlaat u
nimmer meer!
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