
Mijn kind
Mijn kind

Mijn kind, mijn kind,
Jij bent het licht

in deze donkere wereld.

Jouw offer, de mijne.
Net als Abraham,

Leg ik je op het altaar,
Bied je aan in mijn hart.

Je verlorenheid, terecht.
Kom in mijn armen!
Kom in mijn hart!
Kom in mijn oog!

Als je niet bestond,
Had ik je gewenst,
Je bij mij verzocht,

Je een thuis gegeven,
Hier in deze wereld,

Hier in mijn hart.

Mijn stem, de Jouwe.
Mijn hart, de Jouwe.

Jij bent die is gegeven,
Jij bent die Goddelijke.

Vergeef mijn onbenul!
Mijn verlorenheid hier,

precies die afstand tot Jou.
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