
Mijn liefste
Mijn liefste.

Gevierendeelt ben je
en je was erbij.
Je ogen half
en je bleef erbij.

Gewurgt werd je
en je was erbij.
Alles kapot
en je bleef erbij.

Alleen uit liefde,
te blijven voor jou.
Niet te verliezen,
te staan voor jou.

Gemarteld uit liefde
jouzelf gegeven.
Van kruis naar
vierendeel.

Jij bent het,
mijn kostbaarste,
mijn liefste
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