
Mijn naaste
Mijn naaste

Jij bent mijn naaste,

die die altijd naast mij was.

Ik let tegenwoordig beter op,

en begin je te leren.

Jij bent mijn naaste,

mijn schaduw, mijn geliefde.

Ik vecht minder en leer hierdoor,

ik laat mij mij verliezen,

alles voor jou.

ALLES VOOR JOU.

Ik schrik voor en om Jou,

geraakt te worden om Jou.

Ik zelf steeds minder,

minder belangrijk.

Jij bent mijn naaste,

ik herken Je in iedereen,

gewoon omdat ik zo weinig weet,

steeds minder, maar naastiger.
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