
Mijn Woord
Mijn Woord.

Ik heb het niet gehouden
Het is niet gelukt
Niet omdat ik niet wilde,
Maar omdat het niet kon.

Alles heb ik gegeven,
Uit lichaam en ziel,
Om jou te hoeden,
Om woord te houden.

Vergeef me mijn hoogmoed,
Ingegeven door veel liefde,
Voor die ene dierbare ziel.
Meer waard dan mijzelf.

Het is niet om de liefde,
Het is niet om mijzelf,
Dat ik mij gestraft heb,
Maar uit liefde om jou.

Vergeef me mijn woord,
Vergeef me mens zijn,
Vergeef mij goddelijke wens,
Vergeef mij mij zelf.

Mijn woord is niet klein,
En licht vergeven.
Ver gegaan om ons,
Ontsla me, mijn woord!
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