Minder

Mijn liefde zal altijd kleiner zijn,
immer kleiner dan de Jouwe.
Ik weet dat wat ik ook doe,
of ooit ontdaan heb,

Jij altijd verder bent gegaan;
Daar waar ik heb opgegeven,
heb Jij Je telkens overgegeven.
Help me mij te her-inneren,
Jouw weg van terugwijken,
van laten, die grootse Liefde.
van immer minder en

toch juist meer leven.
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