Mn geliefde,

Mijn kind wat zit je daar.

Te huilen om wat?

Je hebt alles gegeven.

Alles in liefde voor jou.

Neem MIJ aan en bevrijd Hem

Hij waar ik veel van houd

Meer dan van mijn leven.
“Hoeveel liefde, hoeveel liefde"
Alles geef ik voor deze!

Mijn lichaam, ziel en geest
Geofferd voor JOU, mijn liefste,
Mijn zoeteke, mijn tweelingbroer.
Ik en Jij zijn verbonden.

Wat is ik zonder jou.

Daarin ben ik mij zelf verloren.

Maar waar bent GlJ?

Mijn innerlijke geliefde.

Waar bent GE??

Wanneer ben ik U verloren?

En heb U ingeruild voor hem.

U die vroeg ?hoeveel liefde??

U heb ik lief met nog meer liefde.
Hoeveel liefde?

Ik weet de maat niet meer,

Groter dan het lichaam, de ziel en de geest,
Er is niet meer in mij of toch?

Ja ik heb U lief met die grote liefde.
Lankmoedig en onbaatzuchtig.

De meeste van deze is de liefde.
Til mij op naar Uw liefde?

Verlaag mij verder in de wereld!!
Maar draag mij en vang mij op?

Op U zo wil ik bouwen,

Ik verlaat U nimmer meer.


https://www.jung-coach.com/mn-geliefde/




