
moe
Moe

In mijn moeheid
geef ik me aan jou,
moe van de strijd,
moe van volharding,
moe van fragmentatie,
moe van mijzelf.

In mijn uitputting
geef ik mij aan jou,
leeg van vol,
leeg van alles,
leeg van zoveel,
leeg van mijzelf.

Die leegte geeft ruimte
aan jouw liefdes volheid,
aan diepte die ik niet ken,
aan alles buiten verstand.
aan echt mens zijn,
in dit niets ben ik jij
en daarmee alles,
daarmee vol,
leeg en moe.
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