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Makkelijk is van diegenen te houden
die al midden in het licht staan.
Meer liefde kun je ervaren voor hen
die zich ophouden in de donkere duisternis.
Dit is misschien het moeilijkste,
maar tegelijkertijd de lichtste taak.
Deze moeilijkheid is de snelste weg
naar beleving van meer liefde,
meer levensliefde in jezelf,
nog meer liefde voor anderen,
meer liefde in deze wereld.
Een overvloed van gelukken
voor jou en je geliefden.
Dan wordt het gemakkelijk.
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