Monster

Ik zoek naar die gesel,

Die mij heeft verjaagd,

Diep schreeuwend eng,
Van doodsangst en erger.

Waar ben je in mij?

Laat mij je vinden,

Kennen wil ik je nu!
Geen viucht meer weg,

Alleen nog hier en nu.

Ben je klein of groot?
Maak mij levend, -dood.
Bang nooit meer toen,

Kom, kom laat je zien!

Zodat ik met je mag huilen;
ongehuilde-, ongeheelde angst,
en je mag onthuilen
en weer onthullen,
je zacht omhullen,

tot en met mij.
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