Moord

Ik was erbij

toen jij verkracht werd.
Ik was het die de kramp
in je lijf veroorzaakte.

als een kind zo bang.

Ik was erbij

toen jij gewurgt werd.

Ik was het die de band

om je nek aantrok

zodat jij niet hulp zou roepen,

als een kind zo bang.

Ik was erbij

toen jij gekruisigt werd.
Ik was het die de nagels
door je handen sloeg,
terwijl je me aankeek,

liefdevol en vergevend.

Ik was erbij

toen jij vermoord werd.
Ik was het die het zwaard
door je kont heen joeg.

als een kind wegkruipend.

Ik ben het,
die vergeving zoekt.
voor moord en doodslag

meervoudig begaan.

Kind, Christus, moeder, soldaat,

vergeef mij het zwaard.
De leeuw vraagt vergeving
Leeuw van Juda,

vergeef mij deze kracht!!
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God zie mij!

Draag mijn dode last.

Draag mij bij jou erbij,

want dit is niet te dragen.

Toch is het uit liefde

gedragen en gedaan,

zoveel marteling uit liefde!

Wat is nu eigenlijk verkeerd?
Wat moet worden gezien?

Alleen de liefde toch!!

Het is de grootsheid van de liefde
Het is de grootsheid van mijn liefde.
Dat is een wonder,

daarin ben ik wonderlijk.

Daarin ben ik met God.

Het is veel liefde!!

Ik heb veel liefde!!!

Ik ben liefde,

al het andere is geofferd.
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