Nederlander

Wat is het om een Nederlander te zijn?

Jezelf te spiegelen in Engels, Duits, Frans en als mens.
Rollecky Rhymes, Braunkohl, Paturijn en kaaskop
Klompen, windmolens: een houten klaas
Nieuwsgierig, vreemderig en direct, als stampot.
Koopman en dominee, goedkoop en idealist.
Duizend en een mening en verhaal over alles.
Klein in de wereld en toch groot te zijn.
GeuzenGroot op een klein wendbaar schip
Vrijheid buiten en binnen gebonden gezelligheid.
Onbegrijpbaar hagelslag en haring op witbrood.
Tja Limburg in Europa, Nederland en de wereld.
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