Niet bestaan

Wat als ik niet besta?
Wat als geen pijn?
Wat als gewoon dood,

niet zijn, niet te leven en dan?

Waarom straf ik mijzelf?

Wat heb ik gedaan?

Waarom moet ik dood?

wie zegt dat en waarom?

Het is niet van God,

maar wel gericht daarop.

Kan ik dat toelaten?

Wat is dat jezelf aan God geven?

Je dood maken, of juist dus niet?

Het is in het leven dat gegeven kan worden,
de dood is dan slechts een vlucht,

Maar waarom dan toch dat verlangen?

Of is het het ultieme afwijzen?

Van mijzelf, van het leven in mij?

Dat offer is niet gevraagt,

waarom doe ik het zelf dan?

Waarom hou ik mijn leven klein?

Ik kan geen schuld bedenken waarom.
Welke kinderlijke gedachte houd mij vast?
Liefste vertel mij dat ik leven mag.

Dat ik bestaa en mag zijn.

Ik buig voor het leven en ga staan in die dood.
Ik kan nog lang zo niet leven

en dan.....ach leef, LEEF.

Gewoon aandacht op LEVEN.

Van niet bestaan naar LEVEN!

Ach dan maar een half vol glas,

beter dan een half lege.
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