
niet leven
Niet Leven

Welke straf is verdiend?
Waarom mag ik niet leven?
Wat heb ik misdaan?
Welke moord begaan?
Een straf zo gruwelijk,
Om te rechten wat was krom.
Welk onrecht heb ik gedaan?
Eerlijk ik weet het niet.
Kom dan en neem mijn leven!
Ik weet het echt niet.
en toch buig ik voor JE
Zet stil mijn hart,
wurg me weg,
verniel deze geest.
Ik kan niet anders,
In de diepte stort ik mij,
van me alsje blieft?
Of laat me te pletter vallen.
Breek me af tot as
ik ben niets …..
Niet waardig tot leven.
en toch is niets verkeerd,
In mijn diepten is een reden.
kom dan maar …..
kom me halen,
kom me halen!!
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