Niet zijn?

Ik heb mij hier begraven

het leven ontnomen,

om mijzelf te verstoppen.
Onwaarneembaar voor ieder,

nimmer nooit niemand zo diep.

Is hier zijn dan zo,

zo verschrikkelijk of
maak ik het zelf zo.
Mijzelf onder en in niks

weg te verstoppen.

Een zelf gekozen straf,
er niet mogen zijn

en toch te moeten.

Is het moeten of

is het kiezen??

Ja toch ik kies,
iedere dag en ochtend

weer?

(in de auto)


https://www.jung-coach.com/niet-zijn/

