In deze wereld heb ik niets.

nachten heb ik gewaakt om je te vinden
liefste waar ben je?

Ik wacht al zo lang.

Zonder jou ben ik niets.

graag wil ik je leren kennen,

opdat ook jij mij kent

en ik verloren en gevonden wordt.

Kom vind mij! Kom, Kom!!!
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