Nooit meer slapen

Ach wat een nacht.

Ach wat een dag.

Wat een lliefde!

Het is gewoon ongewoon
Om zo dicht bij te zijn.
Alles te vereten alleen jij.
Het hoofd af te zetten,
en te zijn samen met jou.
Alles weer te vegeten

en mij vinden in jo armen
Alles weer te weten

en jou vinden in mijn armen.
Met jou mij te ontmoeten
en gezien te weten.
Toestemming te voelen
om echt vol te zijn,
Daarmee nooit meer slapen
en zacht te ontwaken.
Het leven als droom,

en slapen als waken.

De nacht als dag

en dag als droom.

Nooit meer slapen

en altijd dromen;

van mij en jou,

van jou en mij

en wat is ons?

Wat nog meer?
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