Oase

Een oase in het gras

een lachende omhulling
van spelende kinderen

Oh was ik daarbij

Ik durf niet te kijken

en door mijn blik

te verstoren.

Schuchter op de achtergrond,
schalks meeluisterend

om maar niet te verstoren
dit lieve kindergloren
jullie kleien in het gras
wat een feest zoals was
Met elk verhaal

en elke goeie mop
ontlacht mijn last

Op afstand dans ik mee
maar wel in stilte

en verstilling
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