Als een kat rek ik mij uit.

Voorpoten en nagels open,
hol getrokken rug,

geheel gestrekt van boven
tot ondersteteen.

Dan laat ik los,

laat mij zweven en
vergeet te zijn,

los van houden vast.

Zoals later eens

de vrijheid komt.

Wijs Heilig dier

wijs de weg.


https://www.jung-coach.com/ochtend/

