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Mijn kindekind op dit blok.

Mijn lieverdste ook hier stil.

ontredderingende laat ik,

blijf met wurg- en kramp.

Stil weet ik toch en blijf.

Niets om voor te leven,

niets wensen en geven.

Afscheid rest, ook te veel.

Stil weet ik dit en blijf.

Ik blijf, mag, volledig,

niets wensen of geven.

Niet gaan, juist blijven,

vergeven is daar leven,

verwachtend in stilte,

dichtbij, heel dichtbij,

alleen om en voor Jou.
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