Onbaatzuchtig.

Zorgen, zorgen, zorgen,
geen geld, niets te geven,
wat moet dat morgen?

Jij trekt gewoon je beurs,
en geeft alles wat over is.
Je hebt jezelf volmaakt
geschonken en weggeven.
Dit alles een oefening

om door gelijke terug,
terug naar Jou te komen.
Net zolang tot ik mijzelf,
volmaakt aan Jou heb
geschonken en gegeven,
terug.
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