Ontredderd

God mijn God

waarom hebt Gij mij verlaten?

God mijn God.....
waarom heb ik U verlaten?
God mijn God.......

Mijn opstand tegen U!
God mijn God.........
Vergeef mij !

Zonder U is niets.

Dit alles niets,

Alles niet dit.

Zonder Uw licht

Zonder Uw trilling

niets en leeg.

Vul mij in mijn val,

red mij van mijzelf,

red mij ondanks mij.

Ik ben leeg van moeten.
Ik ben leeg van proberen.
Ik ben leeg van redden.
Redde- en redeloos,

vind mij verloren!

Vind mij ......

ik ben bereid.
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