Ontreddering

Je ontreddering hier

is een resonantie van liefde.
Gewoon omdat je wel kent
wat echte liefde is en

het nu niet meer hebt.

Toch ergens weet je,

dat onder die ontreddering
daar is die grote liefde,
anders was er geen

ontreddering.

Veel heb je van mij gehouden,
ook heb ik zo van Jou gehouden.
Toen geen ik en jij bestond,
maar jij was ik

en ik was jij,

wij als één,

groots verlangen.

Zonder redden geen ont,
zonder liefde geen haat.
Dan maar gewoon danken
voor diepte en daarmee
terug weder te keren en
de redding toe te laten,
de liefde van Jou

en in mij.


https://www.jung-coach.com/ontreddering/

