Onze Vader....Mijn geliefde die

onzichtbaar dichtbij is,

Jou te herkennen is te helen.
Kom tot mij in de dag,

niet alleen in de nacht.

Ik open mij voor jou,

open jij je ook voor mij?

Geef mij wat ik waarlijk verlang.
Vergeef me mijn afstand en angst.
Geef mij de wijsheid

anderen te zien, zoals

ook zij waarlijk zijn,

zoals ook jij mij echt kent.

Leen mij je liefde

in mijn eigen afwijzingen.

Want aan jou wens ik

toe te behoren,

zoals altijd al geweest is

en zal blijven.

Voor Hans ter Horst.
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