Het land van onzeker alles.

Waar toch wordt je geboren?
In het land waar alles was?
Wat is toch die zekerheid?

In het land waar alles is?

Wat is zeker in dit land?

Pijn en herinnering van wat was.
Maar wat nu met liefde en geluk?
Is dat zo te duiden, duidelijk?

Er is niet over te praten.

Of is dat wel zo zeker?

Als er on-zekerheid zou zijn?
In het land van dat wat komt.
Waar is jouw onzekerheid?

Of waar is jouw verlangen?

Welk licht kijkt in de toekomst?
Waarmee licht jouw geluk op?
Jouw eigen licht van verlangen.
Jouw kleur bepaald wat je ziet.
Jouw land van wat kan zijn,

wat is nu nog dat on-zeker in jou?
Misschien juist een barenswee van

schuchter leven-liefdes verlangen.
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