Dansen op muziek

Op muziek verklaar ik je mijn liefde.

Ik houd je klauwen vast en jij de mijne.
Omhult door jouw kracht dans ik.

Om jouw heen hang ik als vrolijkheid.

je bewegingen worden langzaam losser.
Je kramp is een oude angstschrik.

Onze dans wordt zachter in vervoering.
Vrolijk draaien wij rondjes hand in hand.
Het is een dans zo dromerig mooi .

Het is een dans om iets in mij heen.

Die tussenruimte is niet leeg.

Het is een dans voor en om mij.

Als een kind dans ik in je poten.

Eens vroeger, waren ook wij samen.
Straks bewegen wij weer één

en vallen zeven zwarte sluiers.

Muziek lijkt hiertussen geweven

als verstopte labyrintdraad

tussen jou, om mij en mij.
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