
Over leven
Over Leven

Kom zit naast mij
bij de open haard.
Ik stook het vuur op.
Laten we vertellen,
verhalen over leven.
Dat wat ons hier houdt,
dat wat ons bindt.

Kom in mijn armen,
en ik in de jouwe.
Welk een geschenk ont dekt.
Hier samen met jou.
Jouw gezelschap is mij kostbaar.
Ik stook het vuur nog eens op.
Kom warm je aan mij,
en verwarm ook mij.
laten wij leven
en niet meer vluchten.

Je bent zoals ik ben,
en ik ben zoals jij.
Jik, Jik, HOERA!
Laat het feest beginnen!
Elke dag jarig vanaf nu.
Elke dag geschenken.
Elke adem een cadeau.
Elk zijn een geschenk.
Voor niets om ons.

Hoe meer zijn,
hoe meer leven.
Hoe meer leven,
hoe meer geluk
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