Parel

Het water van de zee
Streelt zacht smekend,

Vragend om haar schat.

Wat eens was scherp,
Is nu rond geworden,

Klaar om te schijnen.

De oester kent nu niet
Ze stopt het mooiste

Om het scherpste.

Een zachte omhulling
In glanzend parelmoer,

Gestold Innerlijk pracht.

Het is de korrel,
Als jouw geschenk,
Om je te kennen.

Jij, verborgen schat,
Laat je lief hebben

Open in deze liefde.

Onrecht Onmatigheid
Los te laten in liefde.

De jouwe en de mijne.
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