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Tja zelf heb ik je in het leven geroepen
Uit angst om houvast in niets.
Laat mij mijzelf zien!
Die wurging om dat niets.
Alles uit angst om erbij te zijn.
Ach ook dit een zelf gekozen vlucht.
Weg van de angst, weg met de schoonheid.
Durf te kiezen de weg van de schoonheid,
van het zijnmet alles dus.
De helft is niet het geheel.
Ach leven kom naar me toe,
lang heb ik je buiten gesloten.
omgord met een harnas van bevroren pijn.
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