
Rook
Deze nacht

Ik ga slapen met de verwachting
je weer je ontmoeten na zo vele jaren.
Ontroert van mogelijk wedertreffen,
verlaat ik me in je aanstaande omhelzing.

Zo lang je niet gemerkt en gemist.
Gelijk een baby krul ik mij los,
in je zachte aanwezigheid,
die ik zo ontzettend vermis.

In verder wachting laat ik mij neder,
te slapen of juist wakker te worden,
Deze nieuwe nacht als dageraad
van jouw onbetaalbare gezelschap.
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