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Zo maar te typen,
Weet niet waarheen
Het komt wel vanzelf..

Zo maar te leven,
Weet niet waarheen
Het komt wel van zelf.

Zo maar te liefhebben
Weet niet waarom
Het komt gewoon vanzelf.

Alles komt gewoon vanzelf.
Niet hoeft er te gebeuren.
Het komt wel vanzelf.

Waarheen ik weet het niet,
Waarom ik weet het niet.
Het komt gewoon vanzelf.

Vaak zit ik in de weg.
Uit angst en beven
Omdat ik niet begrijp.

Begrijpen zal ik nooit,
Angst en beven zijn gewoon,
Het antwoord komt vanzelf.

De vraag vind zijn antwoord,
Het antwoord vind zijn vraag.
Alleen Ik zit ertussen.
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