Schuldenaar

Bijna alles wat ik je heb afgenomen,

heb ik je bijna terug gegeven.

Onrustig onderzoek ik mij zelf,

over wat nog betaald dient worden.

Je vraagt me nergens om,

wacht met diezelfde grote liefde.

Het zelfde terug te doen,

om in alles jou te spiegelen.

Pas als alle schulden betaald zijn,

lijk ik op jou mijn levensleraar.
Nu dan het grootste offer,

mijzelf aan jou te geven.

Jou te volgen in dat offer,
mijzelf op te geven aan Jou.
Je echoot zacht..

Dan kan je echt huilen

om dat laatste verdriet,
laatste onreddering door Mij,
waarom Ik je heb verlaten

en je begrijpt en ontvindt
waarom Ik Mij heb geofferd,
daardan vindt je Mij en jeZelf.
Je hebt Mij jong verlaten,

je zult Mij jong terugvinden.


https://www.jung-coach.com/schuldenaar/

