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Deze draak in mij
sist, piept en brult,
?Je kunt het niet,
je mag het niet,
je hebt het verkeerd gedaan,
je mag hier daarom niet zijn.
Dood jezelf voor ik het doe.
Je mag hier niet zijn…?

In stilte ga ik zitten,
in dit drakenhol,
laat de draak komen,
kijk haar in de ogen,
wacht totdat wij samen
tot één gekomen zijn.
?wat is je naam? vraag ik.
Ik ben jou,
ik ben jij.

(Sepuku= Jap.rituele zelfmoord)
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