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Wat is dat gerook toch,
Dat geflirt met dood.
Die getuitte zuigreflex?

Ach pijp, sigaar of sigaret,
Het is mij om het even.
Als het maar rookt.
Wat moet er gerookt worden?

Welk gedeelte moet gerookt?
Welk gedeelte rustig gehouden?
Welk gedeelte moet zuigen?

Spanning tussen kind en dood.
Bewuste wens van daar,
Onderbewuste wens van hier.

Wat als samen is,
Dood en leven,
Kind en grote,
Rook en licht.

Geen wolkige scheiding,
Geen gezogen verkalming,
Geen gedode daar en toen,
Geen droom maar hier leven!!

Welke sigaar wil ik echt roken,
De gene van hier of die van daar.
(Je blijft toch de sigaar!)
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