Slaap

Terwijl ik geslapen heb was mijn hart altijd wakker.
Terwijl ik in het donker ben, was Jij altijd mijn licht.
Ik heb het niet geweten, ik heb me diep verslapen,
vele jaren achtereen, als om je te vergeten.
De stijfheid van wakker worden
doorwringt mijn versufte lijf,
loom van weinig aandacht,
ontkent van echt leven,
zonder zin, zinneloos,
ongemerkt verloren,
lusteloos wachtend,
stil smachtend,
loom wakkerend,
naar meer, steeds meer,
gewoon vol te mogen leven,

wakker hier, steeds wakkerder dier
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