Slak

Verhaal mij van de schoonheid,

van een slijmerige slak.
Wanneer die is begrepen

is Huis en slijm klaar

Niet om wat komt,
Maar schoonheid die is.
Mijn huis en vorm,

Laat je niet misleiden!

Elke jas is nodig,
Tegen slecht weer.
De schoonheid daarvan

Verraad zijn eigenaar.

Daarbinnen woont iets,
onveranderde schoonheid.
mimicrie of camouflage,

het verward mij niet.

Hoe lelijker het huis,
Hoe mooier de eigenaar.
Hoe slijmeriger voedsel,

Hoe meer ziel...
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