Slang.

Zelf heb ik je geroepen, uit opstand tegen God.
Zelf heb ik je gestuurd, om alles te fixeren.

Om te blijven staan, heb ik je verstrengeld.
Om niet te gillen, heb ik je gewurgt.

Om je te sterven, heb ik je omhelst,

je adem benomen en je hart gevat,

diep en geheel, zodat voltrok,

wat moest en je begreep wat overbleef.
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