Soms

Als het leven verder weg is,
kan iets anders nader komen.
De grootste ontreddering bode

van juist echte redding.
Er zijn er die zijn,
zijn gebleven en zijn,
die kennen, weten en zijn,
zijn gebleven en weer terug.
Opstanding pas na vallen, diep.
Pas op bodem van de put,
in het duisterste donker,
daar is wat maakt staan.
Samen met JOU juist daar,
in dit donker niets,
dan stil toch...
Samen soms,
nu altijd.
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