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Het is om niets dat ik hier ben,

slechts een spiegel ben ik maar;

Ik zie die schoonheid onder verharding en

spiegel die terug, zodat gekend wordt,

hier, in liefde en leven.

Die twee polijsten,

zodat meer licht terugkaatst,

steeds fijner, steeds liever.

Ach, al die schoonheden,

ze zijn er velen;

ook jij!!
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