Spiegel

Bij een bron golvend water,
aan de rand die overvloeit,
zit ik zacht te mijmeren.
Het spiegel water waait,
Met de vlagende wind,
golvend ritmisch dansend.

In haar zie ik zongeflatter.
Zo kan ik Je wel aankijken,
die tastend trillende schitter,
die ook herken ik in mij.
Anders ben Je, sterk,

mijn harten broeder?

(Noorwegen)
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