De Spin

Gevangen ben ik

op eigen web,

op eigen spinsel.

Een labyrinth van de dood
Alles wat gevangen wordt

kan alleen maar sterven.
Buiten mijn web waag ik niet,
op zijn draden beweeg ik mij.
Van bekend kruispunt tot punt.
In een platte wereld leef ik,
beweeg slechts in 1 vlak.

Alles wat komt vangende en
om zichzelf draaiende in spinnend.
Ik ben de bewaker van de doorgang,
niets komt hier meer door.
Hoe nu kom ik van plat

naar levende wereld?

Hoe nu van twee naar drie (D.)?
Hoe nu van drie naar vier?
Hoe nu van vier naar vijf?
Niets belet mij vast,

alleen mijzelf in mijn web.

Dat wat ik wil vangen

houdt mij gevangen.

Hoe ooit kom ik vrij?

Laat mij zakken aan mijn
zilvereren draad;

omlaag of omhoog.

Misschien naar ander vlak,
naar andere doorgang

en nu een voor mijzelf,

weg uit die platte wereld.
Alleen die angst om te vallen
aan de rand van de wereld,;

dwingt mij naar het midden


https://www.jung-coach.com/spin-in-mijn-web/

Pas als het af is kan

ik mij uit het midden

laten zakken; deze keer
omhoog naar andere wereld
zonder gat, draad of web.
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