
Sprinkhanen
Sprinkhanen

Helikopters als sprinkhanen
in een kaal gevreten stad.
Alles dor en aangevroten,
geen leven meer over.
Geen boom of kikker te vinden,
geen zingende vogels meer.
Een donderende Tornado
stuwt alles verder weg.
Geen vogel durft te zingen
en hier nog langer te zijn.
Het spelende leven vliegt
gewoon verder weg.
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