Steen

Ik was een steen,
Hard als graniet.
Niet te kraken,
Alleen door liefde.

Ik was een steen,

Gespleten door wortels

Van levensboom tot
Vrucht gegroeid.

Daarna een aap,
Gevolgd door baby,
Steeds zachter,
Steeds liever.

Daarna een reptiel,
Vervolgens druppel
In die grote zee,

Als mens ontboren.

Wees als water,

Overal en nergens.

Ik ben een mens
Fluide als water.

Ik ben al dit, jij en
nog veel meer,

in liefde geboren,
ode in liefdesleven

en verder niets.
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