Sterrenstof

Mijn broeders de zon en alle sterren.
Ik ben gemaakt uit jullie stof.
In mij voel ik Je binnenbuiten.

Ik zelf was een vreemde voor mijZelf.

Jullie in mij toe te laten, te voelen,
of er wolken zijn of nacht.
Aan jullie behoor ik toe en ook

aan dat wat jullie verzameld.

Ik ben gelijk jullie geschapen uit dat.
Ik ben niet anders dan een kleine zon.

Daarin ben ik één en niet anders,

daarmee ben ik van “Koninklijke bloede”,

net als jij, Jij en Jullie, alles en een ieder.

In mijn hart is dat alles en ook ik.
In mijn hart vind ik Je telkens weer.
Oh trouwe ik verlaat jullie nooit meer,

daarin mij voor altijd geborgen.


https://www.jung-coach.com/sterrenstof/

