
streel me
Streel me.

Iedere nacht vind je me
Elke streling licht mij op,
stil duister mij beroert.
Elke streling licht mij bij
Zonder jou is alles leeg
En blijft alles donker.

Waarom dan overdag
Ben ik bang voor je?
Jij die in stilte streelt
Als dief in de nacht.

Streel me dan s’nachts,
Leer me stralen overdag,
Ben bij me in het donker,
in het donker van de dag.
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