
Talkingheads
Ik ben een kind
van de onderruimte….
Ik lig beneden
en wil naar boven,
waar mijn ouders slapen.
Zij praten boven,
als pratende hoofden,
verloren in de ruimte.
ONbegrijpelijk toneel,
zonder regisseur,
over niets.
Alles van belang
wordt niet geleefd.
Wordt een pratendhoofd,
Waar blijft de rest?
VOORDEEL:
Je voelt geen pijn,
geen angst.
ACHTERDEEL:
Dit bewustzijn laat
juist het leven los.
Een schaduwmonster
is onvrij afgedwongen.
De mensenwereld
wordt bestuurd door
TALKINGHEADS.
Blind en doof
voor echt LEVEN,
er is geen keus.
Angst en verschrikking
te voelen.
KOM TOT MIJ,

GIJ DIE IS VERDWAALD

EN OP DE VLUCHT.

https://www.jung-coach.com/talkingheads/

