
The lover and the hangman
The lover

Aan alles geef ik mij,
alles wat ik ben of heb,
schenk ik aan jou.

Daarom knijp ik mij en
wurg mij mijn ruimte,
om maximaal te geven.

Daarmee ben ik niet,
die er ooit mag zijn,
iedere ontmoeting moet ik.

De ene geeft en de andere knijpt
twee delen van een geheel,
heel in vol geschonken levens liefde.

Ik ben ook jouw eigen beul,
geroepen uit liefde eens,
om jou klein en stil te maken.

Wie is hiermee verbonden,
deze derde die is alles,
die derde zijn Jij met daarin ik

Die knijpert, slang of hangman,
Judas kent en begrijpt
dat ook hij is uit die liefde
en daarmee dus:

The hangman
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